
Maria bij het kruis 

 

 Ik was zo jong nog toen ik moeder werd 

geen kind meer, maar ook geen getrouwde vrouw 

opeens was daar de engel Gabriël 

die mij vertelde dat ik zwanger worden zou 

             

 Nee niet van Jozef, van de Heilige Geest 

een wonder, want God stuurde ons zijn Kind 

ik mocht de moeder zijn en knielde neer 

en het gebeurde zoals God het had gewild 

 

Toen daalde in mijn hart de vrede neer 

omdat ik jou ontvangen mocht 

mijn zoon 

maar ook mijn Heer 

 

Toen je geboren werd in Bethlehem 

een kindje, ogenschijnlijk zo gewoon 

vertelde een ster aan wijzen ver van hier 

en aan de herders over jou, Gods Zoon 

 

Jij ging je eigen weg, je moest die gaan 

maar Jezus, vaak begrepen we je niet 

toch heb ik al je woorden stil bewaard 

zij hielpen mij mijn weg te gaan, met mijn verdriet 

 

En in mijn hart groeide mijn liefde weer 

omdat je zoveel voor mij bent 

mijn zoon 

maar ook mijn Heer 

 

Het is zo zwaar, je bent zo vreselijk moe 

jouw lijden, kind, hoe kom je er doorheen 

je droeg je eigen kruis, tot bloedens toe 

en al je vrienden lieten je alleen 

 

Nu sta ik bij het kruis op Golgotha 

je leven dat je voor zovelen geeft 

is straks voorbij, je hebt je taak volbracht 

maar ik weet zeker dat je toch voor eeuwig leeft 

 

Als door een zwaard gewond, mijn hart doet zeer 

omdat ik jou verliezen ga 

als zoon 

maar niet als Heer 
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