
Abba, mijn Vader  

 

Abba, mijn Vader, de tijd is gekomen 

U heeft mij  hier voor mijn lijden gebracht 

ik voel mij onzeker, en angst overheerst mij  

wilt U dat ik doorga?........ 

schenk mij uw kracht! 

 

Muziek, daarna herhalen 

 

 

Abba, mijn Vader, de tijd is gekomen 

U heeft mij  hier voor mijn lijden gebracht 

ik voel mij onzeker, en angst overheerst mij  

wilt U dat ik doorga?........ 

schenk mij uw kracht! 

 

 

 

 

Daarna liep Hij terug naar zijn vrienden en vond hen diep in slaap. 

‘Konden jullie niet eens een uur met mij waken?’ vroeg Hij aan Petrus. 

Toen ging Hij weer terug om te bidden. 

 

 

Laat deze beker aan mij voorbij gaan 

neemt U hem weg als dat mogelijk is 

Abba, niet mijn wil, maar  uw wil geschiede 

maar schenk mij troost 

in mijn droefenis! 
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