
Het hogepriesterlijk gebed 

 

Ik kom tot U, mijn Vader 

het uur is zo dichtbij 

ik wil U nu dan vragen 

o God, verheerlijk mij 

ik heb mijn werk voleindigd 

de taak die U mij gaf 

zij mogen eeuwig leven, 

ik draag voor hen de straf 

 

Zij  die U toebehoorden 

vertrouwde U toe aan mij 

ik leerde hun de waarheid 

Uw woord geloofden zij 

voor hen wil ik U bidden 

bewaar hen in uw naam 

laat hen, zoals wij, één zijn 

opdat zij samengaan 

 

`k Heb hun uw woord gegeven 

de wereld haatte hen 

hun leven is zo anders 

zoals ik anders ben. 

U zond mij in de wereld 

ik leerde hun te gaan 

heilig hen in uw waarheid 

en wilt U naast hen staan 

 

Ik bid U ook voor allen 

die hoorden naar hun stem 

en die nu ook geloven 

dat U hun Vader bent 

laat dan, o God, de liefde 

die U voor mij steeds heeft 

in hen zijn, wil hun leren 

dat U voor eeuwig leeft 
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