
 
 
Kleine ontheemde 
  
 
Ver in den vreemde, als een ontheemde 
werd Hij gebo-ren mijn Jezus, mijn Heer  
Niemand kwam voor Hem juichen, of voor Hem buigen 
Enkel de engelen zongen zijn eer. 
 
Refrain: 
 
Kleine ontheemde, sliep in den vreemde   
Kaal in een stal, met een kribbe als bed. 
Kwetsbaar en arm, het stro hield hem warm. 
Als klein kind op aar----de gezet. 
 
Engelen teder, bogen zich neder, 
Zongen een lied met een prachtig refrein; 
Alle herders, komt horen: Hij is geboren! 
Jezus, de Redder die Koning zal zijn! 
 
eind:  
Als kleine ontheemde op aar—de gezet. 
 
 
Kleine ontheemde: 'n stal in den vreemde 
daar werd geboren de Heerser van al 
Ja ik blijf van U houden! U kunt mij vertrouwen 
U maak-te voor mij  Uw bed in een stal… 
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