
 
 
Kom in mijn hart.   
 
Jezus is Gods zoon, 
zonder huis of kroon 
kwam Hij op aarde, niet verwacht. 
Maar in Bethlehems huis 
was voor Hem geen thuis, 
kil en koud in heilige nacht. 
 
O kom in mijn hart, Heer Jezus. 
Daar is plaats in mijn hart voor U. 
 
’t Was een blij bericht, 
eng’len in het licht, 
boodschap van een nieuwe koning: 
’t Is een koude stal 
waar je Hem vinden zal, 
kindje zonder woning.’ 
 
O kom in mijn hart, Heer Jezus. 
Daar is plaats in mijn hart, mijn hart, voor U. 
 
Als de hemel weer spreekt, 
Gods licht openbreekt, 
komt de dag van Gods glorie aan. 
Heer van kribbe en kruis, 
maak mijn hart tot Uw huis, 
laat mijn deur voor U openstaan. 
 
Mijn hart juicht dan blij, Heer Jezus, 
als U komt op aarde, woon bij mij. 
 
Kom in mijn hart, 
Daar is plaats voor U. 
Kom in mijn hart, 
Woon in mijn hart. 
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