
Vreugde daagt in onze nacht  
 
Vreugde daagt in onze nacht, 
licht breekt door de wolken. 
Gods verlossing wordt gebracht: 
hoop voor alle volken! 
Niet met hemels machtsvertoon, 
niet met praal en grootsheid; 
onaanzienlijk komt Gods Zoon, 
als een Kind, in zwakheid. 
 
Heerlijk klinkt het hemels lied, 
dat de herders horen. 
Hij die eens de sterren schiep, 
wordt nu zelf geboren. 
Eer aan Hem, de Vredevorst, 
Kind van God gekomen! 
Slapend aan zijn moeders borst, 
draagt Hij onze dromen. 
 
Herders buigen voor het Lam; 
wie kon dit bedenken? 
Wijzen tonen ons Gods plan 
met hun drie geschenken. 
Goud: dit Kind zal Koning zijn. 
Wierook: God is bij ons. 
Mirre: Hij draagt onze pijn  
en zijn dood bevrijdt ons. 
 
Zoon van Adam, Zoon van God, 
losprijs uit de hemel –  
Hij verzoent de mens met God, 
aan een kruis verheven. 
Wat een redder, wat een vriend, 
wat een groot mysterie: 
eens een Kind in Bethlehem, 
nu gekroond met glorie!  Gloria in excelsis Deo! (2x) 
 
     Kom naar Bethlehem en zie Hem, 
  
Melodie: ‘Eer zij God in onze dagen’:  over wie de hemel zingt. 
     Breng Hem eer, val op je knieën; 

  Hij is hier, het Christuskind! 
 
 Gloria in excelsis Deo! (2x) 

 
 
Orig. title: Joy has dawned 
Stuart Townend & Keith Getty 
Ned. Tekst: Harold ten Cate 
© 2004 Thankyou Music (adm. by Smallstonemediasongs.com) 


