
Het verschil 
 
Kijk naar hun gezicht. 
Kijk, hun ogen lichten op  
en Maria knuffelt zacht haar pasgeboren Kind. 
Heel de schepping juicht,  
eng’len zingen naar zijn wil: 
“ Niets zal nog hetzelfde zijn,  
Hij is het verschil.” 
 
Heilig, heilig, heilig de geliefde Zoon, 
Hij vult aard’ en hemel met zijn glorie. 
Heilig, heilig, heilig de beloofde Zoon. 
Ere zij aan God in de hoge ! 
 
Zie de herders gaan.    
Vol verwachting staan ze stil  
en ze buigen voor de nieuwe Baby in de stal. 
Eens knielt iedereen in aanbidding voor Hem neer 
zingend:  “Hij is onze Heer,  
Hij is het verschil”. 
  
Heilig, heilig , heilig de geliefde Zoon, 
Hij vult aard’ en hemel met zijn glorie. 
Heilig, heilig, heilig de beloofde Zoon. 
Ere zij aan God in de hoge ! 
 
Heilig, heilig, heilig is de Heer. 
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