
Weg terug 

Martin Brand 

Kind, Ik zie je dagen 
Leeg van binnen glimlach je vol schijn 
Mag Ik vragen: wie hou je eigenlijk voor de gek? 
Vluchtend zonder reden 
Bang voor Mij omdat je stiekem denkt 
Dat het nu over is 

Maar als je wil 
Is er een weg terug 
Terug in Mijn armen waar jij geborgen bent 
Als jij dat wil, is er een weg terug 
Ik wil je vergeven en ik je leven zijn 

Kind, Ik hoor je denken: 
God heeft me nu echt laten gaan 
Mag Ik vragen: wie hou je eigenlijk voor de gek? 
Niets kan ooit verhinderen 
Dat mijn hart vol liefde voor je brandt 
Omdat Ik je Vader ben 

En als je wil 
Is er een weg terug 
Terug in Mijn armen waar jij geborgen bent 
Als jij dat wil, is er een weg terug 
Ik wil je vergeven en in je leven zijn 

Kom terug, belijd je zonden 
Ik leg Mijn handen op je wonden 
Wees gerust, de prijs is al betaald 
Jezus is voor jou gekomen 
Opdat je leven zou met Mij 
Leven voor altijd... 

Mijn hart dat roept: 
Ik wil je nu terug, 
Terug in Mijn armen waar jij geborgen bent 
Als jij 't ook wil, kom dan maar snel terug 
Ik wil je vergeven 
Ik wil je vergeven 
Ik wil je vergeven 
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