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Ik kom je niet bekeren tot een kerk of ideaal 
Ik zal je niet beleren met hoogdravende moraal 
Je hoeft niet bang te zijn dat jou straks iets wordt aangepraat 
Of dat we enkel blij zijn als jij ook geloven gaat 
 
Ik kom niet imponeren, met mijn kennis of met taal 
’t Heb zelf zoveel te leren, ‘k weet het ook niet allemaal 
Ik kom je niet vertellen hoe jij strakjes leven moet 
En spiegel je geen dromen voor rooskleurig, suikerzoet 
 
Ik hoop dat wij iets gaan ervaren, dat ons overstijgt 
Ik geloof in Jezus, die naar mensen neigt 
Die ons op het oog heeft en weet waar wij nu staan 
Geduldig wacht totdat misschien jouw deuren opengaan 
 
Ik kom niet om te zweven naar een plek hier ver vandaan 
Ik kies er liever voor om hier gewoon naast jou te staan 
Om samen te ontdekken wie of wat we mogen zijn 
Zo zoekend naar de Schepper zijn wij allen even klein 
 
Ik hoop dat wij iets gaan ervaren, dat ons overstijgt 
Ik geloof in Jezus, die naar mensen neigt 
Die ons op het oog heeft en weet waar wij nu staan 
Geduldig wacht totdat misschien jouw deuren opengaan 
 
 


