
Hoor mij 

 

Hoor mij, wees niet doodse stilte 

Geef mij antwoord als ik roep. 

Uit mijn afgrond hoor mij roepen: 

Geef mij ruimte wijd als hemel. 

Mens, hoe lang nog hou je vast aan 

Schijn en noodlot? Kom tot inkeer. 

Hij geeft antwoord als je roept. 

Hij geeft ruimte wijd als hemel. 

 

Hier nu hoor mij. Kom tevoorschijn 

Niet om ’t een of ander roep ik. 

Om een nieuwe aarde schreeuw ik  

als een vrouw in barensweeën. 

Zal ik ooit nog veilig wonen, 

slapen in een droom van vrede? 

Ja ik zal nog geef mij antwoord. 

Hoor mij. Wees niet doodse stilte 

 

Tekst en Muziek: Huub Oosterhuis / Antoine Oomen 

Ekklesia Music Publishing (Adm. by Smallstonemediasongs.com) 


