
Alfa en Omega 
 
 
Ik hoorde een stem uit de hemel zeggen:    
de woonplaats van God zal bij mensen zijn.   
Hij woont onder hen en zij zullen zijn volk zijn, 
d’ almachtige God zal bij hen zijn. 
 
Hij wist alle tranen van hun ogen af,  
dood zal daar niet meer zijn. 
Nooit meer rouw, geen lijden en ook geen pijn 
want wat er eerst was is nu voorbij. 
 
Hij die zat op de troon sprak en zei:  
Ik maak alles nieuw! 
Schrijf dit op zei Hij tegen mij 
dit is betrouwbaar en waar. 
 
Het is gedaan, ’t is gedaan… 
 
Hij is de Alfa en Omega, 
het begin en ook het eind. 
De Zoon van God, de hoogste Heer,  
Koning die het heelal regeert. 
Messias, Jehova, de Vredevorst is Hij. 
De mensenzoon en de sterke Rots, 
Hij is Koning tot in eeuwigheid 
  
Hij is de Alfa en Omega, 
De Zoon van God, de hoogste Heer. 
De Messias, Jehova, 
De grote IK BEN, die ’t heelal regeert. 
 
Hij is de Alfa en Omega, 
het begin en ook het eind. 
Zoon van God, hoogste Heer 
en Heer in eeuwigheid! 
Hij is Heer!! 
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