
Ik dorst naar U (psalm 42/43)  
Ik dorst naar U,  
als een hert hunkerend naar water. 
Ik dorst naar U, o God (mijn God). 
 
Als een hert dat dorstig is, zo hunker ik naar Hem, 
Mijn ziel verlangt zo naar God (mijn God). 
Met mijn hele hart verlang ik dichtbij Hem te zijn, 
Hij, de God die leven geeft. 
 
Lang geleden liepen wij vol blijdschap naar Gods huis, 
Al zingend naar de tempel van de Heer. 
Samen vierden wij een feest met lofoffers aan God, 
dankbaar zongen wij ons lied. 
 
Laat mij toch uw glorie zien, uw waarheid en uw trouw, 
Dat geeft weer vertrouwen en hoop.  
Breng mij naar uw heil’ge berg, de tempel waar U woont, 
Leid mij naar uw huis, o God. 
 
O, God, U bent mijn hoogste vreugde, altijd bent U trouw, 
Daarom wil ik U prijzen, mijn God (mijn God), 
En psalmen voor U zingen, U mijn redder en mijn God, 
Al spelend op de harp voor U.  
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