
God sprak 

 

Laat heel de schepping ontvouwen al haar pracht 

Van de bergen en heuvels, tot de zee met haar kracht. 

De hemel hoog, de regenboog, de golven op het strand 

Zijn geschapen door Zijn hand! 

Hij schiep helder licht in duisternis  

Schoonheid in de wildernis, voor mensen zoals wij. 

 

God sprak en het was goed 

Hij sprak de kosmos tot wording 

En Zijn grote macht schiep de mens uit stof 

Op de klank van Zijn stem zingt iedereen Zijn lof. 

God sprak en het was goed 

Heel de schepping looft Hem gestaag 

En de stem van onze God, die onze oorsprong is en aanvang, 

Spreekt nog vandaag. 

 

Prijst de Heer en laat Zijn grootheid 

Alle lof zijn toegebracht 

Zon en maan kniel voor Zijn hoogheid 

Prijst Hem sterren vol van pracht 

Prijst de Heer die door Zijn handen 

Aard’ en hemelruim boetseert 

Jubel uit aan alle stranden 

God is Koning die regeert! 

 

God sprak en het was goed 

Hij sprak de kosmos tot wording 

En Zijn grote macht schiep de mens uit stof 

Op de klank van Zijn stem zingt iedereen Zijn lof. 

God sprak en het was goed 

Heel de schepping looft Hem gestaag 

En de stem van onze God, die onze oorsprong is en aanvang, 

Spreekt nog vandaag. 

En de stem van onze God, die onze oorsprong is en aanvang, 

Spreekt nog vandaag. 

God sprak, en Hij spreekt vandaag! 
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