
Over het kruis   
 
 
Als er één lied was dat ik zou willen zingen 
en nog één verhaal vertellen voor ik ga,  
als er nog één boodschap was die ik wou brengen, 
zeker weten, het zou gaan 
over het kruis, over het bloed,  
over de plaats waar je God ’s liefde ontmoet. 
En al is het bitterzoet te denken aan de prijs, 
er is iets wonderlijks aan het kruis 
 
Ik kan zingen van genade in mijn leven, 
van de vrede die ‘k ervaar in tijd van nood. 
Maar je ziet in elke zegen mij gegeven,  
op het eind gaat het gewoon 
over het kruis, over het bloed,  
over de plaats waar je God ’s liefde ontmoet. 
En al is het bitterzoet te denken aan de prijs, 
er is iets wonderlijks aan het kruis 
 
Als ik er was geweest,  twee duizend jaar gelee, 
‘k zou alle hoop verloren zijn 
omdat ik ’t niet begreep. 
Maar nu weet ik: het kruis dat redde mij 
en daarom zing ik dankbaar en blij 
over het kruis, over het bloed,  
over de plaats waar je God ’s liefde ontmoet. 
En al is het bitterzoet te denken aan de prijs, 
er is iets wonderlijks, iets ongelofelijks, 
iets wat geweldig is aan het kruis. 
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