
Wie vrees ik nog? (God van de hemellegers) 
 

U hoort mij als ik bid, verdrijft mijn duisternis. 
Al vliegt de nacht mij aan, het daglicht breekt zich baan. 
Wie vrees ik nog? 
 
U trapt de vijand plat onder mijn voeten, God. 
Al valt de strijd mij zwaar, U bent mijn schild en zwaard. 
Wie vrees ik nog? Wie vrees ik nog? 
 
(refrein:) 
Ik weet wie voor mij uit gaat, 
ik weet wie mij bevrijdt: 
God van de hemellegers, 
U voert de strijd voor mij. 
De Heerser van de eeuwen, 
Hij is een vriend van mij! 
God van de hemellegers, 
U voert de strijd voor mij. 
 
Mijn kracht is in uw naam, uw naam die redden kan. 
O God die mij bevrijdt, U overwint altijd! 
Wie vrees ik nog? Wie vrees ik nog? 
 
(refrein) 
 
(bridge:) 
Geen wapen van de vijand houdt stand; 
U houdt de wereld in uw hand. 
Ik houd mij vast aan wat U belooft; 
U bent trouw, Heer. 
U bent trouw, Heer. 
 
(refrein) 
 
Orig. title: Whom shall I fear? (God of Angel Armies). 
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