
Open harten, open deuren 
 

In dit huis, gewijd en heilig, ontmoeten wij elkaar 
en aanbidden wij de God, die liefde is 
zijn genade is oneindig, 
wij delen haar met open armen uit 
en beloven eensgezind: 

 
Open harten, open deuren, 
voel je welkom hier en zoek en vind de Heer. 
Open harten, open deuren, 
iedereen is welkom hier, kom zoek en vind de Heer. 
 
In Christus is noch west noch oost 
in Hem noch zuid noch noord, 
één broederschap rust in zijn troost, 
één wereld in zijn woord. 

Tot ieder hart, dat Hem behoort, 
met Hem gemeenschap vindt. 
De dienst aan Hem is 't gouden koord 
dat allen samen bindt. 

Met open harten, open deuren, 
voel je welkom hier en zoek en vind de Heer. 
Open harten, open deuren, 
iedereen is welkom hier, kom zoek en vind de Heer. 
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N.B.: In dit lied zijn twee coupletten opgenomen van ‘In Christus is noch west och oost’. 
Oorspronkelijke tekst: John Oxenham (1852-1941) 
Vertaling: J.W. Schulte Nordholt, (1920-1995) 

 


