
De Heer is mijn herder 
 
De Heer is mijn herder, 
Wat wens ik mij meer? 
Als Hij mij rusten doet in grazig land 
en voert naar vredig water… 
 
De Heer is mijn herder,  
Hij verkwikt mijn ziel, 
De Heer leidt mij in het rechte spoor, 
om zijn eer, om zijns naams wil. 
 
Lopen wij door een dal, waar een schaduw valt, 
als een donkere nacht. 
Vrees ik geen gevaren, 
als Hij bij mij is, Zijn stok en staf beschermen mij. 
 
De Heer is mijn herder, 
wat wens ik mij meer? 
Als Hij mij rusten doet in grazig land 
en voert naar vredig water… 
 
De Heer is mijn herder, 
Hij verkwikt mijn ziel. 
De Heer leidt mij in het rechte spoor, 
om zijn eer, om zijns naams wil, 
 
Dan nodigt Hij mij uit aan tafel 
voor de ogen van mijn vijanden, 
Als Hij mij met olie zalft, 
mijn hoofd met olie zalft, dan jubel ik uit: 
 
Zijn genade en goedheid, die volgen mij, 
zolang ik leven mag 
en in het huis van de Heer 
mag ik zijn voor eeuwig. 
 
De Heer is mijn herder. 
Wat wens ik meer? 

 

Originele titel: The Lord is my shepherd (Psalm 23) 
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