Lied van dankbaarheid

Heer o Koning van ons leven,
wij danken U.

Heel de aard’is U gegeven,
wij danken nu.

Voor de zon en voor de regen,
Gij gaf tildens groei de zegen,
en de kracht op onze wegen,
wij danken U.

Bij de zorgen voor de ander,
vraagt U ons hart.

Bij het helpen van elkander

in vreugd en smart.

Bij de grote wereldvragen
moeten wij ook mede dragen,
helpen, delen alle dagen.
God vraagt ons hart.

Door de gaven ons gegeven,
goed is de Heer,

mogen w' in verwond’'ring leven,
‘k dank U steeds meer.

Niets kan Gods frouw evenaren.
Ik mag steeds zijn zorg ervaren.
Hij wil ons in liefde sparen.

Dank U o God, dank God!
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Vraag naar God. Ned. tekst: Diny Beijersbergen-Groot.

1.Blijft God voor mij verborgen?
Ik vraag dat, vol van zorgen.
Ik roep hem aan: ‘O Heer
wanneer voel ik U weer?
Ik weet toch dat u leeft
en al mijn zonden vergeeft.’

Refr. God gaf aan ons Zijn eigen Zoon
voor ieder is nieuw leven.
Hij is het die bevrijdt.
Groot is zijn majesteit.

2.lk mag Gods kind nu heten
en van vergeving weten.
Daarom aanbid ik Heer
Uw liefde meer en meer.
Want de Heer is goed,
aanbid Hem, geef Hem eerl

refr.

3.Mijn hart zingt stil in mij:
Looft de Heer, Hij maakt mij vrij
door Zijn Zoon.

Refr. God gaf aan ons zijn eigen Zoon,
voor ieder is nieuw leven.
Hij is het die bevrijdt.
Groot is Zijn majesteit,
groot is Zijn majesteit.



