
Ik hoop dat je Jezus ziet 
 
In plaats van angst of van gebrokenheid. 
In plaats van schuld of van verlatenheid, 
in plaats van ouderloos en zonder naam, 
hoop ik dat je Jezus ziet. 
 
In plaats van ongeloof of van verbolgenheid. 
In plaats van zwakheid in het hart van mij 
en van een verwonde ziel die soms de hoop verliest,  
hoop ik dat je Jezus ziet. 
 
Ik hoop dat je Jezus ziet. 
Ik hoop dat je Jezus ziet, staande in mijn plaats, 
die mijn zonde draagt. 
Ik hoop dat je Jezus ziet. 
 
In plaats van woorden, hol en inhoudsloos. 
In plaats van sprekers met beloften zo waardeloos. 
In plaats van vingers wijzend op de schuld,  
hoop ik dat je Jezus ziet. 
 
Ik hoop dat je liefde ziet (3x). 
O mijn God, als U naar ons kijkt,  
gebroken mensheid die geen liefde leeft. 
In plaats van een woord vol nijd, 
zoveel haat en strijd,  
hoop ik dat U ons vergeeft. 
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