Handen leeg, armen wijd

Handen leeg, armen wijd
dankbaar hart, zielestrijd

God ik leg mij voor U neer
Vul de leegte in mij Heer.

Tere geest, verdwaald gemoed
ik kniel neer, en vraag U zacht:

“Leidt mij door de nieuwe dag,
stil, vertrouwend op Uw kracht.”

Breng mij over bergen heen
of door dalen diep en koud
ik weet mij sterk in U

Omdat U van mij houdt.

Neem mijn hand, houdt mij vast
Goede herder, ga mij voor
Heer, ik geef mijn hart aan U
Help mij heel mijn leven door.

Geest van God, verlicht mijn pad
dan zal ik zingen tot Uw eer

van verlossing die ik vond
prizend U voor eeuwig Heer.

Breng mij over bergen heen
of door dalen diep en koud
ik weet mij sterk in U

Omdat U van mij houdt.

Met handen leeg, en armen wijd
God ik leg mij voor U neer
vul de leegte in mij Heer.

Originele titel: Empty hands, open arms
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