
Brood van het leven 

 

Brood van het leven, voor ons gebroken,  

wijn van de ziel, uit liefde gevloeid. 

Hij heeft het woord van leven gesproken. 

Zijn dood heeft onze zonden gedood. 

 

Heer, zie het hart van kommer gebroken; 

tranen die deze zondaar vergoot. 

Uw avondmaal zij ons ten teken 

dat onze ziel door U wordt gevoed. 

 

Christus is bij ons, altijd en eeuwig. 

Christus beschermt ons, Een in Drie. 

Christus omringt ons, zegent en troost ons. 

Christus is in ons, Drie in Een. 
 
Amen 
Amen 
Amen 
Amen 
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