
Ik leef! 
 
Ik blijf me steeds verwond’ren over Gods liefde en zijn trouw 
Dat Hij alles over had voor mij 
Dat Hij vanuit de hemel zich over mij ontfermen zou 
Alleen al die gedachte maakt me blij ik ben vrij 
 
Ik leef want God zond zijn eigen zoon 
En Hij heeft bij ons gewoond werd weggehoond 
Maar heeft zijn wil getoond 
 
Ik leef want God zond zijn eigen zoon 
Hij droeg mijn doornenkroon 
Hij wast mij schoon 
En heeft het kwaad onttroond 
 
Ik blijf mij steeds verwond’ren over Zijn liefde en Zijn trouw 
Dat Hij in mijn plaats wilde gaan staan 
En dat Hij aan het kruishout  Zijn leven voor mij geven zou 
Maakte voor mij de schuld zo ongedaan voortaan 
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