
Niet als een Vorst zijt Gij gekomen 
 
Niet als een vorst zijt Gij gekomen 
Niet als een koning hoog te paard 
Niet als een krijgsheer zonder schromen 
Fier als een ridder met een zwaard 
 
Niet als het zonlicht in de zomer 
Niet als een vlam niet als een vuur 
Niet als een stormwind door de bomen 
Maar als een stilte pril en puur 
 
Niet als een held zijt Gij gekomen 
Maar aarzelend een dageraad 
Met licht dat schemer aan de zomen 
En iets te hopen overlaat  
 
Niet als een God zijt Gij gekomen 
Maar als een kind uit pijn gebaard 
Een kind dat lachend in zijn dromen 
De hemel in zijn hart bewaart 
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