
In het stro van een geleende kribbe 
 
In het stro van een geleende kribbe, 
uit een maagd en door de Geest van God 
kwam de Redder als een kind op aarde 
om te delen in ons mensenlot. 
Maar het licht brak door en een engelenkoor 
heeft aan herders het geheim verteld: 
van de hoogste troon kwam Gods eigen Zoon 
als een teken van Immanuël! 
 
Deze Koning werd een vriend van zondaars 
als een dienaar in zijn Vaders hand; 
vol van kracht en door de Geest geheiligd 
en door medelijden overmand. 
Ja, Hij ging mijn weg en Hij leed mijn pijn, 
zelfs mijn vreugde kent Hij wonderwel, 
Zijn rechtvaardigheid leeft mij trouw te zijn; 
daarom volg ik mijn Immanuël! 
 
 door de kussen van een  vriend verraden                                
moest hij hangen aan het wrede kruis 
moest Hij boeten vo-or onze daden 
door zijn lijden brengt Hij ons weer thuis 
Hij snakt naar adem, snakt naar mij 
redt ons van de poorten van de hel 
en met één kreet koopt Hij ons vrij 
dood moet wijken voor Immanuel. 
 
Nu wordt Hij geëerd als hoogste Koning 
heeft zijn kroon verkregen door een kruis 
en bereidt voor ons een nieuwe woning 
brengt ons eenmaal naar het Vaderhuis. 
Als Hij komen zal met bazuingeschal 
om te heersen over dood en hel 
en dan ons, zijn bruid, in zijn armen sluit 
als de bruidegom Immanuël! 
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