
Kan het bestaan 
 
 
 
Kan het bestaan, dat Jezus’ bloed 
mij zuiver voor Gods troon doet staan? 
Stierf Hij voor mij, die sterven moest? 
Deed ik Hem al dat lijden aan? 
Hoe peilloos diep had U mij lief, 
dat U, mijn God, zelfs voor mij stierf! 
 
Jezus verliet zijn Vaders troon, 
liet alles los, op liefde na. 
Hij werd gegeseld en gehoond 
en stierf voor Adams nageslacht. 
Genade zo immens en vrij; 
mijn God, U zocht en vond ook mij! 
 
Mijn ziel lag hulpeloos in ‘t stof,   
mijn schuld was mijn gevangenis. 
U sprak en hemels licht brak door, 
verdreef mijn bange duisternis. 
Mijn hart is vrij, ontketend nu! 
Ik leef opnieuw, nu volg ik U. 
 
Daarom vrees ik geen oordeel meer; 
met Christus ben ik erfgenaam. 
Levend in Hem, mijn Hoofd en Heer, 
ben ik rechtvaardig door zijn naam. 
Vrijmoedig kom ik en ontvang 
de kroon die Christus voor mij won. 
 
Hoe peilloos diep had U mij lief, 
dat U, mijn God, zelfs voor mij stierf! 
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