
Open mijn hart 
 
Open mijn oog. Open mijn oog. 
Ik loop de mensen snel voorbij, 
ik kijk niet om, neem nooit de tijd, 
ik heb geen aandacht voor hun pijn, 
open mijn oog. 
 
Open mijn hart. Open mijn hart. 
Raak mijn koude hart toch aan, 
laat uw warmte door mij gaan,  
dat ik mensen bij kan staan. 
Open mijn hart. 
 
Te lang heb ik mij opgesloten 
in een onverwoestbaar huis. 
O God, ik wil mijn blik verruimen, 
open toch mijn oog 
en open toch mijn hart, 
uw liefde breekt door, 
open mijzelf! 
 
En open mijn hand. Open mijn hand.  
Zodat mijn greep zich ontspant, 
dan deel ik uit, duizendvoud. 
Leer mij lief te hebben, Heer, 
open mijn hand. 
Leer mij lief te hebben, Heer, 
open mijn oog, open mijn oog, 
open mijn hand, open mijn hand. 
Open mijzelf! 
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