
Ik Ben Onderweg 

‘k Ben hier maar voor even gestrand, 
Op weg  naar de andere kant  
Van zorgen en strijd 
Voor eeuwig bevrijd 
Op weg naar het hemelse land 
Ik wandel met God aan mijn zij 
Zijn woord lucht mij op, licht mij bij 
Leven is licht, de hemel in zicht 
Ik ben onderweg 
 
Huil niet om mij, wanneer ik vertrek  
Want ik ga naar een betere plek  
En weet maar dat ik opspringen zal 
Als de bazuin weldra schalt 
Ik roep het uit, ik spring op, en ik vlucht 
Ik vlucht naar Jezus, mijn Heer in de lucht 
Leven is licht, de hemel in zicht 
Ik ben onderweg 

Een eind aan chagrijn en aan sleur 
voor  altijd een stralend humeur 
Ik ga aan Gods hand 
naar ’t hemelse land  
‘k Verlang zo naar leven in kleur! 
De hemel komt steeds dichterbij 
Ik wandel met God aan mijn zij 
Leven is licht, de hemel in zicht 
Ik ben onderweg 
 
Huil niet om mij…  
 
Ik roep het uit, ik spring op, en ik vlucht 
Ik vlucht naar Jezus, mijn Heer in de lucht 
Leven is licht, de hemel in zicht 
Ik ben, ja, ik ben onderweg! 
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