
Heer, ik ren naar U 
 
Heer, ik ren naar U; 
Altijd bent U daar, 
Ook al is het zwaar, 
ik ren steeds naar U toe, 
ook al ben ik zwak en moe. 
U geeft sterkte in de strijd, 
Mijn toren van kracht, 
Mijn erfdeel voor altijd. 
 
Heer, ik ren naar U; 
Altijd bent U daar, 
Zelfs in groot gevaar, 
moeite, angst en pijn, 
ben ik vol goede moed, 
vol goede moed 
want U die overwon, 
overwon de dood. 
 
Ik sla mijn ogen op 
naar de bergen; 
Waar komt mijn hulp vandaan? 
Het komt van U, Heer. 
U die de hemel  
en aarde maakte. 
Niets is te moeilijk, of te  
groot voor U, Heer. 
 
Omdat U er bent 
rennen wij naar U. 
Zelfs in groot gevaar, 
moeite, angst en pijn, 
zijn wij vol goede moed, 
vol goede moed 
want U die overwon, 
overwon de dood. 
 
Ik sla mijn ogen op 
naar de bergen; 
Waar komt mijn hulp vandaan? 
Het komt van U, Heer. 
U die de hemel  
en aarde maakte. 
Niets is te moeilijk, of te  
groot voor U, Heer. 
 
Omdat U er bent 
rennen wij naar U. 
Heer, ik ren naar U. 
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