
Lied in de woestijn 
 
In de woestijn van verzoeking 
in droogte en nood en verdriet 
Roep ik tot U en beleid wie U bent: 
mijn God is de God die voorziet 
 
Dwars door het vuur van beproeving 
in zwakte, verdrukking en pijn 
groeit een geloof, gelouterd als goud 
beproef mij tot uw heerlijkheid 
 
Hij is mijn Heer  
Hij is mijn God 
Elk wapen tegen mij dat houdt geen stand 
Wees nu verheugd 
Wees nu verblijd: 
Hij is de overwinnaar in de strijd! 
 
In het gevecht van het leven 
in tijden van hevige strijd 
stel ik op deze belofte mijn hoop: 
met Hem overwinnaar te zijn 
 
In elk seizoen, door heel mijn leven 
bent U mijn God, U wil ik geven 
mijn lied 
Heer U komt toe mijn aanbidding. 
 
 
Ook in de tijden van zegen 
Als voorspoed en goedheid mij volgt 
weet ik dat ik tot een zegen mag zijn; 
mag zaaien wat ik heb geoogst. 
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