
Psalm 62 (Mijn ziel vindt rust) 
 
Mijn ziel vindt rust bij God alleen, 
mijn rots en mijn verlossing; 
ik wankel voor geen vijand meer, 
want God is mijn beschutting. 
Als woorden scherp als pijlen zijn, 
als leugens mij doorboren, 
dan hoopt mijn hart op Hem alleen; 
Mijn God zal mij steeds horen. 
 
(refrein:) 
O prijs Hem, halleluja! 
God, mijn blijdschap en mijn loon, 
Die nooit wankelt, nooit verandert 
– mijn bevrijder, mijn God. 
 
Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen, 
te midden van verleiding. 
Al sluipt de vijand om mij heen, 
ik reken op bevrijding. 
Ook aardse rijkdom gaat voorbij; 
ik houd mijn hart er vrij van. 
Mijn hoop is Gods gerechtigheid, 
mijn hemelschat is blijvend. 
 
(refrein) 
 
Ik richt mijn blik op God alleen, 
vertrouw Hem als mijn Vader. 
Ik stort mijn hart steeds uit bij Hem; 
Hij schenkt mij zijn genade. 
Al is dit leven nog zo broos 
– een zucht, zo zwak en nietig – 
Mijn Koning overwon de dood; 
Ik ben van Hem voor eeuwig! 
 
(2x refrein) 
 
O prijs Hem, o prijs Hem 
Halleluja, halleluja 
 
(2x refrein) 
 
 
Ned. tekst: Harold ten Cate 
© 2008 Thankyou Music. For the Benelux: Smallstonemediasongs.com 
 
 


