
Aan uw voeten Heer 
 
 
Na elke storm die heeft gewoed,  
na elke strijd die is gevoerd  
kom je tot rust op het moment  
dat je aan zijn voeten bent. 
Waar Jezus ons zijn vrede biedt,  
met vreugdeolie overgiet,  
een plaats zo goed, zo ongekend,  
daar, waar je aan zijn voeten bent. 
 
O, ik kom en aanbid U,  
leg mijn lasten voor U neer. 
O, ik kom en kniel neer aan uw voeten Heer. 
 
Het is een plaats waar liefde bloeit,  
een plaats waar echte vriendschap groeit; 
de band wordt sterk en het is fijn  
om samen dicht bij Hem te zijn. 
 
O, ik kom en aanbid U,  
leg mijn lasten voor U neer. 
O, ik kom en kniel neer aan uw voeten Heer. 
 
Als op vleugels zweven wij,  
van zond´ en schuld zijn wij nu vrij  
begroeten Hem, Heer van ´t heelal,  
Hij, die als Koning heersen zal. 
 
O, ik kom en aanbid U,  
leg mijn lasten voor U neer. 
O, ik kom en kniel neer aan uw voeten Heer. 
 
Daar is de plaats, daar vind ik rust:  
aan uw voeten Heer. 
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