Ik kniel bij Golgotha

Hier ben ik Heer, hier ben ik weer,
het is weer misgegaan.

Ik leg mijn leven voor u neer,

en kniel bij Golgotha.

Ik ben maar zwak, zo kwetsbaar klein,
een mens van vlees en bloed.

Ik ben niet hoe ik hoor te zijn,

doe vaak meer kwaad dan goed.

Ik vraag om kracht, om wijsheid Heer,
help mij om sterk te blijven staan.

Ik wil niet vallen, nu niet meer.

Ik kniel bij Golgotha.

Leer mij te leven naar Uw wil,
help mij oprecht te zijn.
Maak de verleiding in mij stil,
o Vader, maak mij rein.

Ik vraag om kracht, om wijsheid Heer,
help mij om sterk te blijven staan.

Ik wil niet vallen, nu niet meer.

Ik kniel bij Golgotha

En als het toch weer fout zal gaan
zoals de laatste keer;

leidt u mij dan naar Golgotha

en wijs mij op mijn Heer.

Ik vraag om kracht, om wijsheid Heer,
help mij om sterk te blijven staan.

Ik wil niet vallen, nu niet meer.

Ik kniel bij Golgotha.

Ik kniel bij Golgotha.
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