
Mijn Bevrijder 
 
Het grootste offer ooit; 
Heer, Uw lijden verbijstert mij. 
Ik was gevangen, uitzichtloos, 
maar U brak de boeien stuk en liet me vrij. 
Ik sta voorgoed bij U in het krijt, 
eeuwig schiet mijn dank tekort. 
U droeg mijn zonden, in eenzaamheid; 
Uw dood werd mijn bevrijding. 
 
Mijn Bevrijder, 
groot en prachtig, trouw en goed. 
U kocht mij met Uw kostbaar bloed. 
Mijn schuld voldaan, 
mijn straf ondergaan. 
Ik juich  -vol ontzag-  voor mijn Bevrijder. 

 
  
Zondebok van God. 
Volmaakt onschuldig Lam. 
U werd gebroken, veracht, 
maar U leeft en U bracht mij naar het Licht. 
 
Mijn Bevrijder… 
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