
Gedragen door een eng’lenschaar 

Op een verre heuvel 
waar geen bloem meer bloeit 
waar het laatste  zonlicht  verdween 
daar hing onze Redder 
aan een houten kruis 
vastgenageld, bloedend, alleen 
 
Jezus  blies zijn adem uit 
boog Zijn hoofd  en ging van daar 
sloot Zijn ogen  en gaf de geest 
gedragen door een eng’lenschaar 
 
Zijn liefde maakt ons vrij 
o mijn ziel, o mijn ziel,  
Zijn liefde maakt ons vrij 
o mijn ziel 
Zijn liefde maakt ons vrij 
nu Jezus ook voor mij 
Zijn kroon heeft afgedaan 
voor mijn ziel, voor mijn ziel  2x 
 
zie de houten splinters 
proef de bitt’re gal 
zie het scherpe zwaard in z’n zij 
voel de pijn, de wanhoop   
 
elke traan die valt 
hoor de spotters in razernij 
 
Jezus  blies zijn adem uit 
boog Zijn hoofd en ging van daar 
sloot Zijn ogen en gaf de geest    
gedragen door een eng’lenschaar  2x 
van daar… 
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