
Waarom verlaat U mij? 

 

Hij draagt de last van de schuld van de mens 
en kreunt, ten diepste alleen, alleen. 
De hemel is donker, de Vader lijkt zo ver weg; 
in Zijn wanhoop bidt Hij, Jezus zegt: 
“Eli, Eli lama sabachthani!” 
Hij roept: 
“Mijn God, waarom God, 
God waarom verlaat U Mij?” 
 
De engelen zwijgen, nu klinkt geen glorietoon 
zoals eens in de stal voor Gods Zoon. 
Het donker is tastbaar. 
De zon die eerst straalde van pracht 
is gevlucht voor het zwart van de nacht. 
“Eli, Eli lama sabachthani!” 
Hij roept: 
“Mijn God, waarom God, 
God waarom verlaat U Mij?” 
Hij draagt de last van de schuld van de mens 
en kreunt, alleen, alleen.. 
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