Jezus, Hij leeft!

Treur nu niet langer, Laat het verdriet,

want de gekruisigde Hij is hier niet.

Het graf is open, de steen is weggerold.

Hier is alleen de plek, waar Hij gelegen heeft,
Jezus is niet meer dood, Wees blij, omdat Hij leeft.

Jezus is opgestaan,

Hij heeft met alle macht
de dood verslagen,
Jezus, Hij leeft!

En Hij zal bij ons zijn, Hij laat ons nooit alleen,
zijn liefde en zijn kracht zijn altijd om ons heen.
Treur nu niet meer.

(In the garden)

Ik stond bij het graf van mijn Heer,
Wist niet wie Hem weg had genomen,
Hoor opeens een stem

die ik vaag herken,

de tuinman soms gekomen?

Dan hoor ik mijn naam

ik zie Jezus staan

en Hij zegt: Maria, wees blij,

Het is nu de dag

dat je leven mag,

Zet al je verdriet opzij.

Want de gekruisigde

Is niet meer dood, maar leeft.
De weg tot God is vrij,

Jezus, Hij leeft,

Hij leeft in eeuwigheid!

Jezus is opgestaan...
En Hij zal bij ons zijn, ...
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