
Bij het kruis 
 
O Heer, U kent mij,  
U bent om mij heen, 
Zelfs in mijn falen  
Laat U mij nooit alleen. 
 
Met al mijn wegen  
bent U vertrouwd 
Ik sta versteld, Heer,  
Hoeveel U van mij houdt 
Hoeveel U van mij houdt 
 
Daarom kniel ik voor mijn Heer 
Buig aanbiddend voor Hem neer 
Ik ben zo dankbaar voor het kruis 
Heer, U overwon het graf 
U ging de weg, U droeg mijn straf 
Door Uw offer ben ik vrij! 
 
U bent mijn schild, Heer 
U beschermt en leidt, 
U houdt mij staande-  
zelfs in de zwaarste strijd 
 
Daarom kniel ik … 
 
U baande de weg 
Door het voorhangsel heen 
Toen U zei: “Het is volbracht” 
U baande de weg 
Door het voorhangsel heen 
Door het offer dat U bracht 
 
En wanneer U terug komt 
Aan het eind der tijd 
Leef ik voor eeuwig 
In Uw aanwezigheid 
In Uw aanwezigheid 
 
Daarom kniel ik … 
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