
Maar Hij kwam tóch … 
 
Gevangen in het duister, 
ontwenden wij het Licht. 
Verblind door eigen wijsheid,  
ontbrak het ons aan zicht. 
Zo ver van Zijn bedoeling,  
-geschonden, nergens gaaf- 
ontkenden wij Zijn goedheid,  
keerden wij ons van Hem af. 
 
Maar Hij kwam tóch. 
Hij ging bij God vandaan 
naar een wereld zo beschadigd, zo alleen. 
Hij werd een mens,  
nam die beperking aan, 
zozeer met ons begaan … 
De Redder kwam. 
 
Hij was van hoge afkomst,  
de Koning van ’t heelal. 
Toch werd Hij heel eenvoudig 
geboren in een stal. 
Wat móet Hij van ons houden, 
dat Hij dit heeft doorstaan. 
Hoe kunnen wij doorgronden, 
wat Hij toen heeft gedaan? 
 
Maar Hij kwam tóch … 
 
U verliet uw troon, legde neer uw kroon, 
in volmaakte gehoorzaamheid. 
Maar wij hadden het druk, 
en wij zaten vol 
en toen was er geen plaats bereid … 
 
Maar Hij kwam tóch. 
Hij ging bij God vandaan 
naar een wereld zo beschadigd, zo alleen. 
Hij werd een mens,  
nam die beperking aan, 
zozeer met ons begaan … 
De Redder kwam. 
Nam die beperking aan, 
zozeer met ons begaan … 
De Zoon, de Redder kwam. 
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