
Zing Gloria ! 
 
 
Wie had zoiets groots verwacht ? Zing Gloria! 
Niet die herders, deze nacht. Zing Gloria ! 
Maar de lucht is vol met licht 
met schitterend licht, met schitterend licht. 
Eng’len zingen –als in dromen-   
“De Messias is gekomen”. 
Gloria! Zing Gloria ! 
 
“Wees niet bang”, klinkt dan een stem. Zing Gloria ! 
“Ga meteen naar Bethlehem. Zing Gloria !  
Want daar ligt een hemels Kind, 
een heilig Kind, een heilig Kind. 
Ja, een Zoon is u gegeven,  
ga en vind de Bron van leven”. 
Gloria! Zing Gloria !  
 
Zie je al die eng’len niet ? Zing Gloria !   
Hoor je ook dat wiegelied ? Zing Gloria !   
Alle herders staan versteld, 
ze staan versteld, ze staan versteld. 
En tot aan het ochtendgloren  
is hun Gloria te horen. 
Gloria! Zing Gloria !  
                          
Zing Gloria ! 
 
Vrede, vrede, ongedacht.  
Zing Gloria ! Zing Gloria ! 
God kwam naar ons toe vannacht. 
Zing Gloria ! Zing Gloria ! 
En de hemel en aarde zingt; 
de schepping zingt, de schepping zingt,  
de schepping zingt, de schepping zingt, 
de schepping zingt, de schepping zingt. 
Wát is onze God geduldig 
in die Baby, zo onschuldig. 
Gloria! Zing Gloria !  
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