
Van de kribbe naar het kruis 
 
 
‘t Hemels kindje werd geboren in een stal, een stille nacht; 
kwam om ons de weg te wijzen die door God eens was bedacht. 
’t Hemels licht blonk in zijn ogen, zichtbaar voor elk mensenkind;  
kwam op aarde om te redden, maakte ons Gods plan bekend. 
 
Van de kribbe naar het kruis gaat de weg naar ’t Vaderhuis. 
Hij brengt ons gerechtigheid, maakt tot dienen ons bereid. 
En we vieren met elkaar uw komst naar deze aard. 
Maar vergeet toch niet de tijd tussen de kribbe en het kruis. 
 
U bracht goed nieuws aan de armen, riep de kind’ren om U heen,  
was bewogen met de zondaar en U at met iederéén. 
U gaf liefde, levend water. Aan de blinde gaf U zicht. 
Deelde brood en vis aan velen, zieken hebt U opgericht. 
 
Van de kribbe naar het kruis gaat de weg naar ’t Vaderhuis. 
Hij brengt ons gerechtigheid, maakt tot dienen ons bereid. 
En we vieren met elkaar uw komst naar deze aard. 
Maar vergeet toch niet de tijd tussen de kribbe en het kruis. 
 
Deel uw liefde ook door mij, laat dit kerstfeest anders zijn  
want u kwam als kindje klein maar droeg mijn pijn. 
 
(Van de kribbe …..) 
 
Maar het kindje in de kribbe, Hij werd onze Vredevorst,  
bracht ons liefde, gaf ons leven, stilt de honger, lest de dorst. 
Leert ons van elkaar te houden en te dienen nog het meest. 
Leert ons als een kind te worden. 
Geeft het door en vier het feest. 
 
Van de kribbe naar het kruis gaat de weg naar ’t Vaderhuis. 
Hij brengt ons gerechtigheid, maakt tot dienen ons bereid. 
En we vieren met elkaar uw komst naar deze aard. 
Maar vergeet toch niet de tijd tussen de kribbe en het kruis (2x) 
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