
Altijd  weer in kerstsfeer 
 
Ieder jaar is aan ’t eind de kerstsfeer weer daar 
Dik pak sneeuw, en de boom met de  lichtjes staat klaar. 
Klokken klinken, koren zingen 
Stille nacht, heil’ge nacht, het zweeft door de lucht. 
Kijk hoe iedereen lacht, 
Vrolijk  deelt ruim en gul. 
Mensen die geven, liefhebben, leven. 
Stel je eens voor hoe zou het zijn als wij 
elke dag van het jaar in kerstsfeer waren, 
wat zou dat een verschil uitmaken! 
Liefde delen met zovelen, 
van God spreken, zijn liefde tonen; 
Hij is hier, Hij wil bij ons wonen. 
Als wij elke dag weer  in kerstsfeer waren. 
 
Tijd van rust, tijd voor vriendschap, familie, gezin, 
voor herstel en vergeving, een nieuw begin. 
Lachend te  leven, heilzaam, genezend! 
In ons hart brandt de hoop voor  wie niemand meer ziet, 
met geloof in de God die in noden voorziet. 
Het gaat ons om Jezus, Jezus leidt ons. 
Stel je eens voor hoe zou het zijn als wij 
elke dag van het jaar in kerstsfeer waren, 
wat zou dat een verschil uitmaken! 
Liefde delen met zovelen, 
van God spreken, zijn liefde tonen; 
Hij is hier, Hij wil bij ons wonen. 
Als wij elke dag weer  in kerstsfeer waren. 
Blijven geven, liefde  leven, 
altijd weer in kerstsfeer. 
Blijven geven, liefde  leven  
altijd weer in kerstsfeer. 
Stel je eens voor hoe zou het zijn als wij 
elke dag van het jaar in kerstsfeer waren,. 
wat zou dat een verschil uitmaken! 
Liefde delen met zovelen, 
van God spreken, zijn liefde tonen; 
Hij is hier, Hij wil bij ons wonen. 
Als wij elke dag weer  in kerstsfeer waren, 
elke dag weer, elke dag weer in kerstsfeer waren, 

wat zou dat een verschil uitmaken! 
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