
Een rein hart (Psalm 51) 
 
Heer, ik verdwaalde in het leven; 
voel me nu niet meer compleet. 
Mijn geest is moe, mijn rug gebogen 
door het besef van wat ik deed. 
Ik kom terug voor Uw vergeving 
en wil alleen maar van U zijn. 
Hier is mijn toekomst en verleden; 
O Heer, maakt U mijn hart weer rein? 
 
O Heer, herschep in mij een nieuw hart, 
schoon en waardig tot Uw eer. 
Want ieder hart door U gewassen: 
zal witter zijn dan sneeuw! 
 
Ik kom terug naar U mijn Vader, 
ik ben rust’loos zonder meer. 
Mijn hart beschadigd door het leven, 
 ik leg het hier nu voor U neer. 
Dit hart van steen is nu gebroken, 
wilt U het helen met Uw liefde en genade, vol ontferming. 
Mijn hart dat klopt voor U alleen! 
Heer, laat Uw Geest niet van mij wijken. 
vernieuw mij tot Uw eer. 
O Heer, herschep in mij een nieuw hart, 
ik wil niets anders meer. 
Mijn hart verlangt en zoekt U, Heer. 
Ik zoek U, Heer. 
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