
De tijd is rijp nu! 
 
Kom met ons mee, blijf niet staan, 
in optocht zullen we gaan, 
het Woord van God spoort ons aan. 
Kom, grijp mijn hand! 
 
1. Juist op dit tijdstip klinkt uit het duister 
een roep om vrede_ en recht. Sta op en luister! 
Een stem van wanhoop, hoor het schor gefluister 
van hen die ploeteren zonder geloof. 
 
2. Juist op dit tijdstip klinkt uit de hemel 
een sterke stem, ze doet de stenen beven. 
God zal de stilte voor altijd doorbreken 
en roept ons toe dat Hij ons niet vergeet. 
 
De tijd is rijp nu! De tijd is rijp nu! 
Kom, het moment is daar, de tijd is rijp nu! 
De tijd is rijp nu! De tijd is rijp nu! 
De tijd is rijp nu! 
 
Kom met ons mee, blijf niet staan, 
in optocht zullen we gaan, 
het Woord van God spoort ons aan. 
Kom, grijp mijn hand! 
 
3. Dit is het tijdstip waarop wij wachtten, 
de tijd waar aard’ en hemel steeds naar smachtten. 
Wees maar niet bang, God komt ons lot verzachten 
en Hij verandert ons leed in een lied. 
 
De tijd is rijp nu! De tijd is rijp nu! 
Kom, het moment is daar, de tijd is rijp nu! 
De tijd is rijp nu! De tijd is rijp nu! 
De tijd is rijp nu! 
 
Kom met ons mee, blijf niet staan, 
in optocht zullen we gaan, 
het Woord van God spoort ons aan. 
Kom, grijp mijn hand! 
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