
Leef in geloof 
 
Leef in geloof. O leef in geloof. 
O leef in geloof.  
Vertrouw God en leef in geloof. 
Vertrouw God, leef in geloof. 
 
Door geloof was ooit Abel’s offer  
waardevol voor God.  
Door geloof, bouwde Noach door, 
ondanks hoongelach en spot. 
Door geloof, is ooit Abraham  
naar het vreemde land gegaan. 
Door geloof durfde Mozes ooit voor de farao te staan.  
Hij ging in geloof.  
Vertrouw God, leef in geloof. 
O leef in geloof.  
 
Leef in geloof. 
 
Door geloof versloeg Gideon de vijanden rondom.  
Door geloof spaarde David Saul, 
ook toen hij hem doden kon. 
Door geloof, bleef Job dicht bij God  
toen het kwaad hem overkwam. 
Door geloof, knielde Daniël, 
ongeacht wat er van kwam. 
Hij ging in geloof. 
Vertrouw God. Leef in geloof 
 
Door geloof is ook Jezus ooit de weg van God gegaan, 
door geloof. En zo heeft Hij ons ‘vertrouwen’ voorgedaan. 
Door geloof vinden wij een weg 
in vreugd’ en droefenis. 
Want geloof is de waarheid zien, 
van wat nog onzichtbaar is. 
 
O leef in geloof 
O leef in geloof. 
Vertrouw God 
en leef in geloof. 
In geloof, 
leef in geloof. 
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