
 
En toch 
 
Ik bevond me in verterend vuur; kon niet meer worden gered. 
Geen vrienden meer, mijn hoop vergaan; vond nergens meer een weg. 
Menigmaal was ik ten einde raad, en kracht had ik niet meer. 
Net als Sadrach, Mesach, Abednego, werd ik door het vuur omringd. 
 
Refrein: 
En toch, God was voor mij. 
Want God gaf mij de vrijheid, 
Hij kwam tot mij en redde mij uit het smerig slik. 
Want God, Hij is groter, 
Mijn Heer en mijn Redder. 
Ik zie soms bergen midden op mijn weg, toch zeg ik, 
 
En toch! Oo, en toch. 
 
 ‘k Ging ten onder in een woeste golf; de vloed sleurde mij mee. 
Ik verloor de kracht om op te zien; Ik zonk weg diep in de zee, 
De zee zo vol van Satans kwaad, de zee van ongeloof. 
Ooit dacht Jona dat hij verdrinken zou, was ook zeker van zijn dood. 
 
Refrein. 
 
Toch zeg ik: Maar God redt levens zonder hoop en brengt de zege weer. 
Ja, net als Paulus op de weg door Gods kracht werd bekeerd. 
Zo keert Hij soms een leven om; een macht die nog bestaat, 
Hoewel het haast niet zichtbaar lijkt vandaag. 
 
Refrein. 
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