
Jezus, Gekruisigd 
 
O Jezus, tranen vallen neer 
als ik Uw kruis zie staan. 
Ik kijk naar U en zie Uw pijn; 
ik hoor Uw angst. 
het lijden grijpt mij aan. 
 
Het was voor zondaars dat U leed 
U ging tot in de dood. 
Uw liefde spreekt uit wat U deed, 
een doornenkroon, 
Uw handen diep doorboord. 
 
O Zoon van God, o kostbaar Lam, 
Uw liefde trekt mij aan. 
U, die mijn zonden op zich nam, 
laat mij herboren verder met U gaan. 
Laat mij herboren verder met U gaan. 
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