
Ken je Jezus?  
 
Ken je Jezus? 
Hier geboren! 
Liefdevolle daad van God. 
Is in ’s werelds nacht verschenen; 
pijn en eenzaamheid zijn lot. 
Zoon van God, als kind geboren. 
Zoon des mensen, onbemind. 
 
Ken je Jezus? 
Man van smarten. 
Eenzaam in de bange nacht. 
Zal de mens met God verbinden, 
gaat een weg waar dood hem wacht. 
Lam van God, de weg naar vrede 
gaat van kribbe naar het kruis. 
 
Ken je Jezus? 
Opgestane! 
Zoon van God aan ons beloofd. 
Eerstgeboor’ne, grote koning, 
licht en vreugd’ voor wie geloofd. 
Heer vol glorie, vorst vol luister; 
Jezus, die bevrijdt en redt! ( die bevrijdt en redt.) 
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