
Bij het kruis 
 
 
Bij het kruis kniel ik eerbiedig, 
Daar alleen vind ik mijn kracht, 
waar de Heer stierf voor mijn zonden, 
toen Hij riep: Het is volbracht, 
toen Hij riep: Het is volbracht. 
 
Bij het kruis kniel ik eerbiedig, 
Daar telt al mijn trots niet meer, 
daar mag ik ootmoedig komen, 
wars van eigen roem en eer, 
wars van eigen roem en eer. 
 
Refrein: 
In mijn plaats werd Hij gekruisigd 
al verdiende ik die straf. 
Sinds die dag vind ik genade, 
sinds de Heer zijn leven gaf, 
ook voor mij zijn leven gaf. 
 
Bij het kruis kniel ik voor Jezus, 
Daar geef ik Hem alle eer, 
dankbaar leg ik heel mijn leven, 
als een offer voor Hem neer, 
als een offer voor Hem neer. 
 
Altijd zal ik Jezus roemen, 
om wat Hij toen heeft gedaan: 
‘Dank U, Heer, U bent mijn Redder 
door wie ik tot God mag gaan, 
door wie ik tot God mag gaan’. 
 
Refrein: (2x) 
 
In mijn plaats werd Hij gekruisigd 
al verdiende ik die straf. 
Sinds die dag vind ik genade, 
sinds de Heer zijn leven gaf, 
ook voor mij zijn leven gaf. 
 
(ook voor mij zijn leven gaf) 
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