
Toon me hoe 
 
 
Hoe maak ik dat de zon weer schijnt, 
hoe zorg ik dat de mist verdwijnt, 
zodat ik iemand dien, 
door wat ik zeg of doe, 
Heer, toon me hoe. 
Hoe breng ik iets goeds  in plaats van kwaad, 
geef kracht aan wie ten onder gaat 
Heer is het met een lied,  
een lach die iemand ziet, 
Heer toon me hoe. 
 
Hoe help ik dat weer groeit en bloeit 
wie uitgeput is en vermoeid. 
Hoe breng ik vrolijkheid, 
een daad van vriend’lijkheid 
Heer toon me hoe. 
 
Elke nieuwe dag vraag ik mijzelf 
wat brengt het leven mij 
en ja, dan weet ik Heer,  
U hoort mij als ik bid 
Liefde en vrede gaf 
U ons om uit te delen zoals U  
U, die uw leven gaf, als kind bid ik U  
hoor mij nu  
Toon me, toon me, toon me, 
 o, hoe, o Heer! 
Toon me 
toon me, , toon me, toon me, 
Heer hoe. 
 
Ned. Tekst: Annette Faasse 

© 2009 Small Stone Media bv, Holland 

 


