
Lied van de vrijheid 
 
 
O, vrijheid, o vrijheid,  
O, vrijheid daalt op mij. 
Niemand neemt mij meer tot slaaf, ik ben vrij tot in het graf, 
bij mijn hemelse Heer ben ik vrij. 
 
Niet meer kreunen, niet meer steunen, 
geen geploeter meer voor mij. 
Niemand neemt mij meer tot slaaf, ik ben vrij tot in het graf, 
bij mijn hemelse Heer ben ik vrij. 
 
Ergens in de verte zingt de vrijheid in het rond, 
een melodie van hoop die niet verstomt. 
Niemand neemt mij meer tot slaaf, ik ben vrij tot in het graf, 
bij mijn hemelse Heer ben ik vrij. 
 
Waar ik ook ga, daalt de vrijheid op mij neer. 
Waar ik ook ga, daalt de vrijheid op mij neer. 
Waar ik ook ga, daalt de vrijheid op mij neer. 
Geprezen bent U, o Heer! 
 
Waar ik ook ga, daalt de vrijheid op mij neer. 
Waar ik ook ga, daalt de vrijheid op mij neer. 
Waar ik ook ga, daalt de vrijheid op mij neer. 
Geprezen bent U, o Heer! 
 
O vrijheid, o Heer! Daal, vrijheid, op mij neer! 
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